Ergens eind 2012 zal het zijn geweest; groen licht voor de samensmelting tussen de 2 basisscholen die
Kloosterzande toen rijk was. Ouders met kinderen in de hogere groepen kunnen zich dit wellicht nog goed
herinneren, maar voor veel ouders met kleinere kinderen zal dit helemaal niet zo bekend zijn. De kleinschalige
openbare ‘Sandeschool’ met ongeveer 60 leerlingen ging samen met het grotere, katholieke ‘Ter Duinen’ met
ongeveer 230 leerlingen. Dat zoiets niet 1,2,3 geregeld is zal voor niemand een verrassing zijn.

Vele werkgroepen zijn in die periode opgezet om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, de werkgroep identiteit
was er daar één van. Barbara Everaard en ik — Diana Bogaert — hebben ons als ouders aangesloten bij deze
werkgroep om van deze 2 scholen één school te maken. Zoals we het in die tijd zelf formuleerden: een openbare
school met een katholiek tintje. Onder begeleiding van Godfried als directeur, 2 bevlogen identiteitsbegeleiders
en juf Brigitte en juf Mirjam zijn we gaan nadenken over wat nu precies de identiteit van de nieuwe school zou
moeten worden. Nu, bijna 5 jaar later, bestaat die werkgroep nog steeds. Er is nog steeds 2x per jaar overleg onder
toeziend oog van één van de identiteitsbegeleiders, we houden nog steeds vinger aan de pols. Want een identiteit
die maak je niet, die heb je...

Identiteit, een groot woord, maar wat het nu precies inhoudt..? Ik denk dat iedereen bij het woord vooral denkt
aan wie hij zelf is. Wat vind jij belangrijk, wat zijn jouw normen & waarden, wat maakt dat jij jij bent? Dat is
eigenlijk ook zo wat de identiteit van een school betreft. We hebben als werkgroep geconcludeerd dat
vormingsonderwijs aan alle kinderen dient wordt gegeven. Hoe iemand als mens in het leven wil staan is een
vraag die ieder voor zichzelf moet beantwoorden. Levensovertuigingen kunnen heel verschillend zijn, daarom was
het voor ons van belang dat alle leerlingen, toen en in de toekomst, uit het aanbod op school kunnen halen wat bij
ze past. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich op onze school thuis voelt, dat iedereen zich in de school kan
herkennen.

Ik denk dat we hier als werkgroep heel hard en met succes aan hebben gewerkt. Zo op het eerste gezicht is 't Getij
een school als alle andere; veel diversiteit aan kinderen, veel diversiteit aan leerkrachten, er wordt goed lesgegeven
en er worden mooile evenementen georganiseerd. Maar wie dichterbij komt, en écht van dichtbij naar de school
kijkt, die ziet dat het veel verder gaat dan dat. Die ziet dat er bewust is gekozen voor de methode Kleur, waar op
maat levensbeschouwing wordt aangeboden aan de kinderen. Die ziet dat alle leerkrachten zich hebben verdiept
in de achtergronden van de verschillende religies, zodat zij kunnen inspringen op de vragen van de kinderen. Die
ziet dat er een heel systeem is ontwikkeld met het oog op alle feestdagen die we in Nederland en daarbuiten
kennen, zodat een feest niet zomaar een feest is, maar we ook echt weten wat er nu eigenlijk gevierd wordt. Die
ziet dat er wel degelijk vanuit een bepaalde insteek wordt gehandeld, dat de waarden die we hebben vastgelegd
(kwaliteit en saamhorigheid met een dosis plezier) terugkomen in het handelen van alle dag...

Eigenlijk gaat identiteit over ‘alles’, daarom ook is de werkgroep identiteit nog steeds van kracht. Persoonlijk zijn
wij van mening dat ook ouders een steentje mogen bijdragen aan de school van onze kinderen. De werkgroep
identiteit is dan ook op zoek naar versterking, naar mensen die helpen meedenken, verder kijken,
ontwikkelen en kwaliteit bewaken. Daar heb je geen specifieke kwaliteiten voor nodig, het belangrijkste naar ons
idee 1s dat je openstaat voor ... ja, voor wat eigenlijk... voor de wereld wellicht? Voor nieuw, voor oud, voor tradities,
maar zeker ook voor vernieuwing. De fusie is voorbij, het Kindcentrum staat op de stoep. Ik denk dat er nog mooie,
leerzame en interessante tijden te wachten staan voor de werkgroep.

Wil je meer weten over het reilen en zeilen binnen onze werkgroep, neem dan gerust contact met ons op.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat 't Getij niet alleen mijn school is, of jouw school... we zorgen ervoor dat het
ONZE school is!



